
Verhaal: “Samen praten in de klas”

In de klas zit Lotte naast Milan.
Ze willen praten over hun tekening.
Lotte kijkt naar Milan.
Ze kijken elkaar aan.
Dat is fijn, dan weet je dat iemand luistert.
Milan begint te praten met een normaal stemvolume.
Hij zegt: “Ik teken een zon.”
Lotte luistert goed.
Dan is Lotte op haar beurt.
Ze wacht heel netjes.
Daarna praat ze ook met een normaal stemvolume.
Ze zegt: “Ik teken een huis.”
Op tafel ligt een vel papier.
Kleur het papier grijs.

Naast het papier ligt een potlood.
Kleur het potlood rood.

Op Lotte haar tekening staat een groot huis.
Kleur het huis bruin.

Op Milan zijn tekening staat een zon.
Kleur de zon geel.

Lotte en Milan lachen.
Ze luisteren naar elkaar, kijken elkaar aan,
praten rustig en wachten op hun beurt.
Zo kunnen ze fijn samen werken.




